
Nieuws van Woeste Belgendag commissie 
 
Dag waarde golfgenoten, 
 
Op 21 juli zullen we terug de “Woeste Belgendag” beleven,  
dus willen we nu reeds wat informatie geven. 
We gaan opnieuw met duo’s spelen:  
gemengd dubbel, 2 dames of 2 heren, wij zullen wel de flights indelen.         
Noteer alvast met grote stip,  
het thema is de getekende strip. 
Er wordt een “greensome” spel gespeeld,  
de strokes worden volgens de 40/60 formule verdeeld. 
Een extra stroke wordt wel gegeven  
aan wie in de Belgische kleuren het parcours wil gaan beleven. 
De stripfiguren, geplaatst per hole doorheen de baan,  
geven nog een mogelijkheid tot puntengewin aan.  
Wie als stripfiguur komt aangelopen,  
kan op zijn themahole op dubbele punten hopen. 
Voor wie Jommeke, Suske & Wiske, Cowboy Henk, Nero of De Rooie Oortjes nog niet kent,  
zijn Kiekeboe, Asterix, de Smurfen, De Rode Ridder en FC De Kampioenen misschien iets beter gekend.  
We hebben nog Lucky Luke, Urbanus, Guust Flater, Piet Fluwijn & Bolleke en Kabouter Plop.  
Met Blake & Mortimer, K3 en Kuifje zit de reis door stripland er definitief op.  
Tijd voldoende om te verzinnen,  
in welke outfit jullie de ronde willen beginnen.  
Alsof dit nog niet voldoende is,  
wordt ook voorzien in een leuke kwis.  
Op elke hole wordt een vraag gesteld,  
het antwoord wordt op een scorekaart vermeld. 
Een paar holes zijn tevens voorzien van een sneukelhut,  
waar lekkers wacht wanneer het balletje is geput.  
Ook een chip- en putwedstrijdje zijn gepland,  
deze gebeuren op een aparte stand. 
Nadat het golfwerk compleet is afgewerkt,  
kan de inwendige mens worden versterkt.  
Hier wordt op een later tijdstip meer uitleg over gegeven,  
voor nu ’t moment om je in een personage in te leven. 
Voor wie die dag op een andere manier wil meemaken,  
er resten een paar niet ingevulde taken.  
Wellicht is nood aan een persoon of 10,  
wat of hoe valt nog te bezien.  
Indien interesse gelieve Patty of Eddy te contacteren,  
zij kunnen over dit alles communiceren. 
 
Voor golf, voor leute en plezier….. tot een volgende x. 

Het Woeste Belgencomité. 

  


